
Jonggidsen
De allerlaatste maandbrief van dit scoutsjaar… Voor jullie in tranen uitbarsten, sluiten we

af met nog 9 supermegademax vergaderingen!!

16 maart Wemaken de straten van Lokeren onveilig! Door beekjes,
modder, bossen en huizen…we gaan niets wat op ons pad komt
uit de weg. Trek goede stapschoenen en -kleren aan, we doen
een rechtendoortocht!

23 maart
(09u30 tot
12u00)

Tijd om hét icoon van de lage landen in de
verf te zetten! Vandaag eren we ons grote
voorbeeld: Pieter Valley!! Kom met je bunda
draaien, verkleed als je favoriete typetje :))

30 maart Chocolalalalaaaaa! Zalig pasen iedereeeeen!!! We vieren deze

hoogdag samen, dus kom massaal af!

6 april Mijn moeder leerde mij stappen, de politie leerde mij rennen! En
rennen zullen we doen, want het jachtseizoen is geopend! Maak je
klaar voor een spannend spel tussen politie en boef.

13 april Vandaag spijzen we niet alleen de hongerigen in Lokeren,

maar hopelijk vooral onze jogikas. We organiseren opnieuw

een cakeverkoop! We zien jullie graag om 14u00 voor het

Kruidvat :)

20 april We hebben de dagen afgeteld en ein-de-lijk is het zover! We gaan
op onze jaarlijkse uitstap naar zee!!! DIT WIL JE NIET
MISSEN!!!!!!!!

27 april Helaaaaasssss jogi’s, slecht nieuws… Jullie leiding trekt er dit weekend

zelf op uit, dus vandaag geen scouts! Tot volgende week schatjeeees!

4 mei (11u00
tot 13u00)

Gezellig bijkletsen en lekker eten. Wat wil je nog
meer? Breng allemaal je eigen vleesje of
vleesvervanger mee naar onze woudloperskeuken!!!

11 mei DÉ DAG WAAR IEDEREEN HET HELE JAAR OP ZIT TE
WACHTEN IS DAAR! Laat al je goede manieren en propere
kleren thuis. We halen ons innerlijk varken naar boven en
smijten ons op MAAK JE VUIL dag.

18 mei Dank jullie wel voor het leukste jaar lieve jogi’s! Afsluiten doen
we in stijl op deze laatste vergadering. We zien jullie terug deze
zomer op kamp :))

Een stevige linker,

Nora, Marie, Noor en Febe




